
De kernwaarden van de SP zijn: menselijke waardigheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit.  

We verzetten ons tegen een maatschappij die wereldwijd 
gedomineerd wordt door een mentaliteit van ‘ieder voor zich’ 
waarin het recht van de sterkste het wint van het principe 
van gelijke kansen voor iedereen. 
  
Deze waarden vormen de meetlat waarmee wij 

ontwikkelingen en alternatieven beoordelen. Wat positief 

uitvalt zullen we bevorderen, wat negatief uitvalt proberen te 

voorkomen of te bestrijden.  

Je moet als SP-er weten wat er in de maatschappij gebeurt.  

De raad moet kaders stellen, controleren maar ook het volk 

vertegenwoordigen.  

Hoe. Door op straat te staan, de deuren langs te gaan, 

gesprekken met ondernemers, verenigingen en instellingen te 

voeren en avonden te organiseren waar de inwoners de 

politiek kunnen ontmoeten en de politiek de inwoners.  

Daarom is ons motto: Zonder daad en straat geen 

raad…..want daar heb je niet veel te zoeken als je niet weet 

wat er speelt.  

De SP heeft laten zien dat we kunnen besturen met visie, 

dienstbaar, daadkrachtig en betrouwbaar en niet bang om 

onze nek uit te steken. Ons werk is nog niet klaar. De SP goed 

voor de stad en goed voor u. Stem SP 21 maart.  


